





Instrumentenverhuur

Art-Mobile biedt verhuur van muziekinstrumenten. Het assortiment bestaat uit elektrische piano’s,
keyboards, (bas)gitaren, drumstellen, violen en dwarsfluiten. Kijk op www.art-mobile.nl voor
meer informatie en de prijzen.

Art-Mobile is sponsor geworden van Gospelkoor Happy Days www.happydaysmaassluis.webs.com
en van de stichting Muziek Ook Voor Jou www.muziekookvoorjou.nl

De volgende nieuwsbrief voor vrienden van Art-Mobile zal in oktober 2013 verschijnen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u vriend bent van Art-Mobile. Wilt u de nieuwsbrief op
een ander post-of e-mailadres ontvangen? Stuur dan een e-mail naar art-mobile@xs4all.nl
Ook als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u dat per mail doorgeven.

Even voorstellen...
Lisa, leerlinge
bij Art-Mobile

“Muziek betekent veel voor mij”

Samenstelling, coérdinatie en eindredactie Eric Schulp/ Tekst Carola Zeelenberg en foto’s Minu van Huis.

Vormgeving en illustraties Elies van der Linden/ Ontwerp logo Art-Mobile Yvette en Bart Teeuwen.

Deze keer een interview met Lisa, leerlinge bij Art-Mobile. Lisa is 18 jaar en volgt vanaf
eind augustus 2012 dagbesteding bij een zorgboerderij in Maasland, Au Boulot.

Hoe ben jij in contact gekomen met Art-Mobile?
Mijn moeder is er eigenlijk mee in contact gekomen (de moeder van Lisa kreeg de tip van
Lisa’s PGB begeleidster en is daarmee aan de slag gegaan).

Hoezo heb je er voor gekozen om les te krijgen via Art-Mobile?

Omdat het fijn is om in je eigen kamer muziek te maken, en niet in een groep. Een groep lijkt me
op zich ook wel leuk, maar het lijkt me moeilijk om met andere mensen samen te spelen.

Een groep vind ik zelf ook best druk en ik houd niet zo van drukte.

Wel instrument bespeel jij?
Ik bespeel keyboard en drums maar zou ook graag gitaar willen leren spelen.

Waar heb jij les?
Ik heb thuis bij mijn moeder les, in mijn kamer heb ik mijn keyboard en ook een drumstel staan.

Hoe lang heb jij al les?
Ik denk nu bijna twee jaar.

Kan jij uitleggen hoe een les eruit ziet?

Eric komt rond half 6 bij mij thuis les geven, wat ik fijn vind. Om de week doen we drum of keyboard,
maar ik vind keyboard eigenlijk wel makkelijker. Eerst gaan we de nummers op het keyboard oefenen
en we spelen de muziek het meest op het gehoor. Ik doe nu een poging om ook muzieknoten te gaan
lezen. En dat vind ik nog moeilijk.

Ik houd van heel veel verschillende muziek, het ligt er maar net aan in wat voor bui ik ben. Op dit moment
luister ik heel veel naar; One Direction, McFly, Nat & Alex Wolff, Taylor Swift, Tyler Ward, Michael Jackson,
Jonas Brothers, Demi Lovato, Justin Bieber, Big Time Rush en Kpop, Kpop is Koreaanse pop muziek. En nog
wel veel meer, maar als ik dat nog allemaal ga opschrijven dan ben ik volgend jaar nog niet klaar haha.

Wat betekent muziek voor jou?

Muziek betekent heel veel voor mij. Het maakt mij erg vrolijk als ik mij even niet goed in mijn vel voel
zitten. Tijdens het schrijven van mijn verhalen luister ik ook graag rustige muziek zodat ik meer inspiratie
krijg en met muziek kan ik mij beter concentreren dan in de stilte.

Heb jij naast de muziek nog andere hobby's?
Haast niet eigenlijk. Ik schrijf natuurlijk graag en lezen doe ik ook maar ook dat niet zonder muziek.

Wat zou jij in de muziek willen bereiken?
Ik zou wel in een bandje willen spelen, misschien op keyboard maar het liefste op drums.






